
Abraha nam ook een grote
krachtige olifant mee die heel

groot was en nog nooit
eerder was gezien.  

Deze olifant heette Mahmud

Toen de Arabieren hoorden van de expeditie van Abraha
beschouwden ze de zaak uiterst ernstig. Ze beschouwden
het als aan plicht om de ka’ba te verdedigen en iedereen
af   te weren die een complot ertegen wilde beramen. Zo

ging de edelste man van het volk van Jemen en de
grootste van hun leiders op pad om  Abraha te

ontmoeten. Hij riep zijn volk om oorlog te voeren tegen
Abraha en te vechten om de ka’ba te verdedigen. Opeens

gingen ze de strijd aan met Abraha, maar Abraha
versloeg hen en gingen verder naar de ka’ba. Dit was te

danken aan de wil van Allah en Zijn plan.



Het leger vervolgde zijn weg totdat ze het land
Khath'am bereikte. Ze werden daar

geconfronteerd door Nufayl bin Habib Al-
Kath'ami samen met zijn volk, de Shahran- en

Nahis-stammen. Ze vochten tegen Abraha,
maar hij versloeg hen ook en nam Nufayl bin

Habib gevangen. Hij wilde hem eerst
vermoorden, maar hij vergaf hem en nam hem

als gids mee om hem de weg te wijzen.

Toen stuurde Abraha een boodschapper
genaamd Hanatah Al-Himyari om Mekka

binnen te gaan, en het hoofd van de Qoeraisj
naar hem toe te brengen. Het hoofd van

Qoeraisj was Abdul-Mutalib de opa van de
profeet (Muhammed  صلى الله عليه وسلم) Hij beval hem ook

om hem te informeren dat de koning niet
tegen de mensen van Mekka zal vechten,

tenzij ze proberen hem tegen te houden en de
vernietiging van de Ka'bah te voorkomen.



Toen Abraha hem zag, was hij onder de indruk van
hem, omdat 'Abdul-Muttalib een grote en knappe

man was. Abraha ging van zijn kameel af en  vroeg hij
zijn vertaler om tegen hem te zeggen: 

“Wat heb je nodig.”
 

Abdul-Muttalib antwoordde de vertaler: 
“Ik wil dat de koning mijn 200 kamelen teruggeeft die

hij van mij heeft genomen”

Abraha werd zo boos.

'Hij dacht dat Abdul-muttalib over de ka’ba
zou praten maar in plaats daarvan vraagt hij
hem   om zijn 200 kamelen terug te geven?”

Abdul-Muttalib zei tegen hem:

 “Waarlijk, ik ben de heer van de kamelen.
Wat de ka’ba betreft, het heeft een Heer

die het zal verdedigen.”

 Abraha zei: “Ik kan niet worden verhinderd
om het te vernietigen ! ”

 ‘Abdul-Muttalib antwoordde: 
“Doe dat dan.”



Toen Abraha
en zijn leger bij de ka’baa
aankwamen,  draaiden hij
de olifant naar de Ka`bah
zodat de olifant het kon

vernielen 

Mahmud

Ze waren van plan dit te doen door
kettingen aan de pilaren van De

Ka'bah te bevestigen en de andere
uiteinden rond de nek van de olifant
te plaatsen. Vervolgens lieten ze de

olifant trekken om de muren van de
Ka'bah in één keer af te breken.

Abdul-Muttalib keerde toen terug
naar zijn volk en beval hen Mekka
te verlaten en onderdak te zoeken
op de top van de bergen, uit angst

voor wat er zou gebeuren.



Op dat moment benaderde de gevangene
Nufayl bin Habib de olifant genaamd

mahmud en nam het bij zijn oor en zei: 

“Kniel, Mahmud! draai je dan om en keer direct
terug naar waar je vandaan kwam. Want voorwaar,

je bent in de Heilige Stad van Allah.'' 
Toen liet hij het oor van de olifant los en de

olifant knielde en wilde niet meer verder
lopen naar de ka’ba.

Toen zond Allah de vogels tegen hen. Elke
vogel droeg drie stenen ter grootte van

kikkererwten. Eén in elke klauw en één in
zijn snavel. Iedereen die door hen werd

geraakt, werd vernietigd. Ze vluchtten in
paniek allemaal weg.



Het verhaal herinnert de stam van Qoeraisj dat één van de
gunsten die Allah hen had gegeven was toen Hij hen

beschermde tegen de aanval van Abraham. Hierdoor bleven
de Qoeraisieten veilig in Mekka, terwijl anderen overal om

hen heen uit hun huizen werden weggerukt.Ten slotte moet
de surah ook voor ons worden opgevat als een herinnering.

Dat Allah ons gezegend heeft met de islam en dat Hij ons
moslims heeft gemaakt. Hij heeft ons veiligheid geschonken.

We moeten daarvoor dankbaar zijn en nooit ons rug
toekeren naar Hem. 

Toen Allah de Profeet Mohammed صلى الله عليه وسلم de goddelijke
boodschap stuurde, openbaarde Hij hem het verhaal van de

olifanten (surah Al-Fil) en dit verhaal zou hebben
plaatsgevonden in hetzelfde jaar waarin de Profeet werd

geboren.

Daarna is er een zeer uniek baby geboren..  

Wat kunnen we hieruit  leren? 


